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Een hemelsblauwe vlinder

vliegt hoog in de lucht.

Hoger en hoger….

Het lijkt of de vlinder verdwenen is

omdat het blauw van de vlinder

hetzelfde is als de lucht.

Soms is het moeilijk te geloven

in wat niet zichtbaar is.

We denken dat de vlinder er niet meer is.

Maar ze vliegt nog steeds,

alleen buiten ons gezichtsveld.

Hoger en hoger….

Voor nu, voor altijd.

Tara
Nezgodova

Geboren in de Hemel ✬ voor altijd in ons hart 
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