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In een zee van liefde geboren
Op golven van liefde gestorven



†
Wij zijn verdrietig om het overlijden van

Mevrouw

Yvette Broidioi
Echtgenote van de heer André Vanslembrouck

Trouw lid van OKRA

Geboren te Oostende op 17 februari 1933 en er thuis
in het bijzijn van haar naasten overleden op 9 juli 2025.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats
in de Sint-Jozefskerk van Bredene-Sas, op woensdag 16 juli 2025 om 10 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de dienst.

Na de crematie rust de urne van Yvette in het urnengraf
op begraafplaats “Priorij” te Bredene.

Er is gelegenheid om Yvette een laatste groet te brengen
in het Uitvaartcentrum Bentein & Pollet, Zandvoordsestraat 152 te Oudenburg,

elke dag van 16 tot 18 uur tot en met maandag 14 juli 2025 (gesloten op zondag).

Online condoleren: www.bentein-pollet.be

Rouwadres:
Familie mevrouw Yvette Broidioi

p/a: Uitvaartzorg Bentein-Pollet – Zandvoordsestraat 152 – 8460 Oudenburg

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van:

Haar kinderen:

Jan (weduwnaar Viviane † Ballière) en Linda Vanslembrouck – Verkouille
Marie Christine en Jean-Pierre † Vanslembrouck – Vandenabeele
Vera en Marc Vanslembrouck – Marvellie

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Stijn en Katy Vanslembrouck – Van Elslander
Nyo, Sem

Kris en Iris Vanslembrouck – Burgers
Lars, Cas

Liesbet en Christophe Vandenabeele – Pauwaert
Camiel

Tom en Elke Vandenabeele – Van Landschoot
Andreas, Marius, Laura

Tim en Delphine Vandenabeele – Decraene

Mieke en Christophe Marvellie – Cleeren
Axelle, Maxime

Bart en Margot Marvellie – Gardin
Alice, Noona

Haar schoonzus, schoonbroers, neven en nichten

De familie dankt de verzorgenden van Familiehulp, de thuisverpleging, haar huisarts
dr. Charlotte Puystjens en allen die haar met veel liefde en goede zorgen hebben omringd.

Een bijzonder woord van dank aan de goede buren voor de vele hulp, groot en klein, die zij
de voorbije jaren mocht ontvangen.


